
Digitale Ontmoeting, jaargang 6, nummer 15,
28 oktober 2023

 
De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 18 november2023.
U kunt tot en met donderdag 16 november kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2023 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.    

 
Zondag, 12 november, dienst in de 5-Havens; aanvang 10.30 uur
o.l.v. Ds. E.A. van Halsema
 

 

 

mailto:kerkbladontmoeting@gmail.com?subject=Kopij%20Ontmoeting
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp


De herfst
______________________________________________________

Op de fiets rij ik langs de singels en de rijen verroeste bomen de herfst in. De
herfst is begonnen. Waarschijnlijk is uw favoriete jaargetijde de lente met de
vrolijke lachende gele narcissen, maar ook de herfst heeft zijn charme. Je ruikt
het al weer enige tijd ‘de herfst in de lucht’. Een wat zoetzure geur in een
vochtige sfeer. Aan de bomen zijn de bladeren aan het kleuren. De groene
kleur verdwijnt en er verschijnen talloze tinten bruin, geel en rood aan de
bomen. De bomen langs het fietspad geven de fietstocht een nieuw kijkplezier.
Naast de eigen specifieke kleuren en geuren is er ook een andere kant. De
nachten worden langer, de dagen worden korter en de temperatuur gaat
zakken. Soms zou je je willen verzetten tegen de invallende herfst. Eigenlijk
zou je de warmte van de zonnestralen en het bloeien van de witte, gele, rode
bloemen willen vasthouden. Maar het afsterven is nodig, om straks in het
voorjaar weer knoppen in de bomen te hebben en bloemen die bloeien.
Herfst is een prachtig thema in de poëzie.
 
Toon Tellegen heeft zijn indrukken van de herfst zó onder woorden gebracht:
 
Ik ben de herfst.                                                                   
Ik ben de regen.
Ik ben de storm.
 
Zoek mij maar op,
ik sta in alle gedichten.
 
Houd mij maar vast,
ik heb het koud en ik ben moe,
en nog zoveel bladeren aan de
bomen,
nog zoveel bladeren overal.
 
De dichter Bloem eindigt zijn gedicht November als volgt:
 
November
 
(…)
Verloren zijn de prille wegen 
Om te ontkomen aan den tijd: 
Altijd november, altijd regen, 
Altijd dit lege hart, altijd.
 
 
De herfst heeft alle ingrediënten voor somberheid en melancholie in zich. Het
letterlijk donkerder worden, kan een geestelijk donker oproepen. De dagen
worden langer. Er wordt gedacht en gevreesd.
 
Nog een keer Van Tellegen,
Een vliegje in de herfst,
vliegt tussen de takken van een berk-
geur van bladeren,
natte aarde-
en tussen die takken is niets



en tussen die en die,
het vliegje denkt misschien:
de spin is een verzinsel, het eerste web
moet nog worden uitgevonden!
 
In deze herfsttijd gaan onze gedachten naar dat wat onomkeerbaar is. De
gedachten gaan naar wat of wie er niet meer is. En straks op de eerste zondag
van de novembermaand - Allerzielen -  gedenken wij de overledenen en
noemen wij hun namen. Een zondag die zo goed past in deze tijd. En aan het
eind van de herfstmaand begint Advent, de tijd van het hoopvolle verwachten.
Het gedenken staat in de kerk nooit los van het verwachten.
 
Het zijn woorden van Jesaja die ons helpen om te leven tussen wat voorbij
gaat en wat komen gaat.
‘het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van God houdt eeuwig stand’ (Jes. 40:8).
 
Het Woord van God, dat was vanaf het begin. Alles is erdoor ontstaan. In het
Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen (de eerste regels
uit Evangelie van Johannes). Dit Woord houdt stand ook als de bladeren vallen.
Als de lente in de herfst.
 
In het Nieuwe Liedboek (1195) dicht de dichter Zijlstra het treffend, hoe dieper
we de herfst ingaan, hoe meer uitzicht vrij komt, en hoe meer hemel ons bij
valt,
 
Met elk blad dat valt
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.
 
Met elk blad dat valt
staan wij scherper getekend, 
valt meer hemel ons bij.“ 
 
Jils Amesz

 

 

Bedankt!

___________________________________________________________

 

Ik wil graag laten weten dat ik erg blij ben met de bloemen die ik op zondag ,
8 oktober kreeg.
Het doet je goed te weten dat je niet wordt vergeten als je nog maar heel
zelden naar de kerk kan komen.
Dank voor alle warme aandacht, kaartjes en bezoekjes die ik al vanaf het begin
van de corona tijd krijg.

Met een groet van Cok Verver.                                     



-o-o-o-

Op een zondag kreeg ik de bloemen
uit de kerk gebracht door Sonja.
Hiervoor bedankt.
Het is zeer gewaardeerde steun

Ina Bakker

-o-o-o-

Zondag 22 oktober mochten we de
bloemen ontvangen van de
gemeente.
Gelukkig was Jan al weer terug uit
het ziekenhuis. Nu weer opkrabbelen en in een ritme komen.
Tegelijkertijd kregen we een tasje vol heerlijke dingen. Zo kunnen we ook mee
genieten dat de Ontmoetingskerk het 40-jarig jubileum viert.
We proberen zoveel mogelijk digitaal aanwezig te zijn.
Heel hartelijk dank,

Jan en Hennie

-o-o-o-

15 oktober kregen wij de bloemen.
Hiervoor hartelijk bedankt.

Jan en Marijke

-o-o-o-

Op zondag 22 oktober mochten wij een mooi herfstboeket ontvangen van de
gemeente als blijk van medeleven bij het overlijden van onze vader en
schoonvader.
Het geeft een warm gevoel om te weten dat, bij dit soort gebeurtenissen,
mensen met je meeleven.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Marjanne en Emil

 

Diaconale informatie
_______________________________________________________

 

Start jubileumfeest 40-jaar Ontmoetingskerk

Woensdagmiddag 25 oktober startten de festiviteiten rondom het 40-jarig



bestaan van de Ontmoetingskerk met de Wijkactiviteit.
Zo’n 35 deelnemers waaronder het bestuur van BOZ (Bewonersorganisatie
Zevenkamp), Fernande van Dongen en Ed de Meijer, mensen uit de wijk en
onze gemeente.
Na een heerlijke lunch kregen we een terugblik in de tijd van het ontstaan van
Zevenkamp, aan de hand van dia’s en een verhaal door Ed de Meijer.
Na een borrelrondje startte Barbera van Rossum, de o.a. door haar
gemaakte Pub quiz 40-jaar Ontmoetingskerk. In vijf rondes werd het geheugen
getest van de deelnemers die per tafel aan de slag gingen over: logo’s in de
wijk, bijnamen van een gebouw of brug die Rotterdammers frequent geven aan
een nieuw gebouw of brug, zoals de Erasmusbrug (beter bekent als de Zwaan).
En andere rondes die meer over onze wijk gingen. Uiteindelijk was één tafel de
winnaar.
Ter afsluiting werd nog een borrel geschonken en ging rond 16.00 uur iedereen
weer huiswaarts.
Met dank aan alle helpende handen!!
Het was een fantastische middag!!

 
 
Informatie bij de collecte van:

Zondag 5 november  3e collecte bij het Avondmaal  - Nepali Children 
De stichting Nepali Children runt een klein internaat voor kinderen uit moeilijke
familieomstandigheden in Hemja nabij Pokhara in Nepal aan de voet van het
mooie Annapurna gebergte.
Jolanda Bijl, studiegenoot van Niels Vlag, is jaren geleden naar Nepal
geëmigreerd, heeft deze stichting opgericht en is er algemeen bestuurslid.
Niels Vlag is ook diaken in de Goede Herderkerk in Schiebroek.
Hij heeft dit project ingebracht bij het college van diakenen van Rotterdam
Noordrand en het project wordt als zodanig door de Noordrand gedragen.
De eerste keer dat Jolanda Bijl in Nepal kwam voelde zij zich meteen thuis. Net
als iedereen die dit land bezoekt, ervoer zij de gastvrijheid, warmte, aandacht
en hulp die de mensen gaven. De oprechtheid waarmee ze dit doen kwam bij
haar binnen in elke vezel van haar lijf. Dit maakte een gevoel bij haar wakker
om veel vaker terug te willen komen naar dit zonovergoten land.

Het idee was al snel geboren toen zij met Nepali ging praten. Veel Nepali zijn
voor hun inkomsten afhankelijk van toeristen.
Het plan om reizen te organiseren was daardoor al snel geboren. Jolanda wilde
niet zomaar reizen organiseren, maar reizen met een bijzonder doel. Door in
het land rond te trekken werd haar al snel duidelijk wat dit doel moest worden:
hulp aan kinderen die door economische omstandigheden geen onderwijs
kunnen volgen. Tijdens één van deze reizen ontmoette Jolanda jonge kinderen
die in kleine berghutjes aan het werk waren. Hun vooruitzichten zijn om dit
zware werk de rest van hun leven te blijven doen.



Vanuit deze bewustwording is Nepali Children geboren.
Jonge kinderen die de potentie hebben om van alles te willen doen voor het
land, maar beperkt worden door de armoede. Zij verdienen een kans om een
betere toekomst op te bouwen. Een kans die door hun situatie onmogelijk is.
Sindsdien werkt zij met hart en ziel in Nepal. De stichting Nepali Children zorgt
op allerlei manieren voor deze kinderen. Zij beheert verschillende projecten die
bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen en hun leefomgeving. Zo heeft
zij een Nepali Children guesthouse, sponsort zij kinderen om naar school te
gaan, is er microfinanciering voor schoolverlaters/jong volwassenen, en
bewustwordingsprojecten ten behoeve van, hygiëne en mondverzorging.
Daarnaast geeft ze kleding aan kinderen en verzorgt ze vanaf november 2019
voor een lunch op hun school voor 31 kinderen.
Deze zondag is de collecte voor stichting Nepali Children.
 
Zondag 12 november  Oogstdienst
Deze oogstdienst willen wij stilstaan bij mensen in onze wijk die blijkbaar
onvoldoende financiële middelen hebben om genoeg voedsel- en
verzorgingsproducten te kunnen kopen. Het is bekend dat in onze wijk veel
éénoudergezinnen en anderen wonen die in armoede leven. Wij zien dat ons
Minimarktkastje meer leeg staat dan dat het gevuld is, terwijl de diakenen
proberen om het zeker 3 x per week goed te vullen. Soms zijn er producten
door anderen ingezet zoals: champignons een prei, Nutridrink speciale
voedingsflesjes, pakjes soep, dat is fijn. Want ook met dit kleine kastje willen
wij kerk in de wijk zijn, omzien naar een ander, hoe klein de bijdrage misschien
ook is. Wij willen u vragen om deze zondag iets mee te nemen voor in het
Minimarktkastje of een bijdrage over te maken aan de diaconie voor de collecte
die deze zondag hiervoor bestemd is.
Alvast hartelijk dank.
 
 
Bloemenbusje
Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken,
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v.
bloemenbusje is het meest duidelijk!
 

Wijkactiviteit De Regenboog in de Ontmoetingskerk
 

Iedere laatste woensdag van de maand van 12.00 uur – 16.00 uur, waarbij we
om 12.30 uur starten met een lunch.  

Programma voor:  29-11 – Kerstversiering maken
                           20-12 – Kerstviering in samenwerking met de PCOB

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-22432707 of per
email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

                                                       

Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

mailto:diakonie.pkn.7kamp@gmail.com


 

08-10-2023 Wijkdiaconie € 14,75
08-10-2023 Wijkkerk € 15,85

08-10-2023
Wijkdiaconie en Geestelijke
Verzorging
Vijf Havens

€ 48,10

15-10-2023 Wijkkerk €   9,00
15-10-2023 Wijkdiaconie € 10,00
22-10-2023 Wijkdiaconie/Minimarkt € 18,25
22-10-2023 Wijkkerk € 16,50

Overzicht collectes oktober 
_____________________________________

 

 

 

Laurens Kooracademie weer op Marktconcert
___________________________________________________________

 

Wederom een bijzonder Marktconcert in Open Hof, op 8 november!
De jonge talenten van de Laurens Kooracademie verzorgen die maand op vier
locaties in Rotterdam gratis concerten. Zij werken daarbij samen met de
professionele zangers en dirigenten van Laurens Vocaal. Tijdens deze
‘woonwijkconcerten’ van een half uur klinken muzikale topstukken van Bach tot
heden.
Uitgevoerd wordt een selectie uit dit programma:
Johann Seb. Bach - Komm, Jesu, komm, BWV 229              
Johannes Brahms - O Heiland, reiss die Himmel
auf
Claude Debussy - Trois chansons
Paul Hindemith - Six chansons
Ton De Leeuw - Prière
Daan Manneke - Psalm 122

Stuk voor stuk zijn het meesterwerken uit het
koorrepertoire met een gouden randje.
Diverse koordirectie-studenten zullen dirigeren onder supervisie van Wiecher
Mandemaker.



Het concert is deze keer geheel gratis, ook zonder collecte dus. Dat dit financieel
mogelijk is, is te danken aan de Gemeente Rotterdam.
Een buitenkansje voor het Marktconcerten-publiek en voor iedereen op het bekende
adres: Hesseplaats 441, Rotterdam – Ommoord!
De zaal gaat open om 10.30 uur, het concert begint om 11.00 uur en duurt een
goed half uur.
Ook voor een hapje of een drankje is Open Hof op deze morgen een heel goede
plek, welkom.
 

    

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2023
 
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting 2e helft 2023

Nr 16 deadline kopij: 16 november, verschijnt 18 november
Nr 17 deadline kopij: 7 december, verschijnt 9 december
 
 

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelleesrooster-2022/


Belangrijke adressen
Ds. J. Amesz
T: 010-228 09 39
E: jga919@xs4all.nl

Kerkgebouw:
Ben Websterstr.1
T: 010-421 52 87

Gebruik kerk:
J. Berghout
T: 06-11412722

Scribaat:
T: 06-470 97 653
E: info@
ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Ledenadministratie:
G. Boot, T: 06-224 32 707
E: ledenadministratie
@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Overige
Coördinatie Autodienst:
A. Gille
T: 06-36090417

Ontmoeting:
E: kerkbladontmoeting@gmail.com

Sleutel Kerk af te halen bij:
M. Kleiman 
Cole Hawkinspad 3
T: 010-455 40 21    

Geven
Algemene kerkelijke giften:

NL13 RABO 0133 5866 69 
t.n.v. Protestantse gemeente 
Rotterdam-Noordrand met 
vermelding gift of gift NN

Diaconale giften:
NL58 RABO 0311 8261 72 
t.n.v. Wijkdiaconie 
Zevenkamp-Rotterdam

Kerkbalans:
NL67 RABO 0373 7223 89 
t.n.v. CVK 
Protestantse Gemeente 
Rotterdam-Noordrand
    

Verklaring Digitale Ontmoeting t.b.v. Algemene verordening gegevensbescherming.
Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze 
gegevens  in de Digitale Ontmoeting, welke op de website is terug te vinden. Door het insturen van foto’s gaat de 
inzender akkoord met de plaatsing van deze foto’s. Het is aan de inzender van deze foto’s om toestemming tot 
plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie 
van de Digitale Ontmoeting. Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteres-
seerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen. 
Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via: 
          kerkbladontmoeting@gmail.com

www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl




