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De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 23 maart 2024
U kunt tot en met donderdag 21 maart kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2024 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.    

  
Diensten in de Vijf Havens
Zondag 10 maart 10.30 uur, Ds. E.A. van Halsema

 

 

mailto:kerkbladontmoeting@gmail.com?subject=Kopij%20Ontmoeting
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp


Een espresso
__________________________________________________________

Ontmoeten.
Wat is "ontmoeten" eigenlijk? En waarom gaat "ontmoeten" in de kerk ook in
het alledaagse leven op weg naar Pasen gewoon door? Een van de
betekenissen van het woord is: toevallig tegenkomen of toevallig samenkomen.
Toevallig!  Het lijkt  me  niet  zo  passen  bij  die zondagse ontmoetingen. Een
andere betekenis is "elkaar zien". Daarmee kan ik aan de slag. En dan is 
"zien" niet  slechts een waarnemen met de ogen. Nee, dit zien is een echt zien,
een zien staan. 
 
Verhalen uit de Bijbel  komen naar boven. De verhalen die vertellen over hoe
Jezus  mensen om zich heen zag. Hoe hij moeders zag die hun  kinderen bij
hem wilden brengen. Hoe hij de  blinde man langs de kant van de weg zag.
Hoe hij de verlamde man zag die door zijn vrienden voor zijn voeten
neergelaten werd. Hoe hij de tollenaar Zacheüs zag, verstopt tussen de 
bladeren van een boom. Hoe hij de schare voor zich zag. Hij zag hen staan. En
- lezen  we -  hoe hij - toen hij hen zag - met ontferming bewogen werd. 
 
Ontmoeten is meer dan elkaar even tegenkomen. Elkaar even treffen.
Ontmoeten is even stil-staan bij die ander. Letterlijk en figuurlijk. Het kan in
het voorbijgaan zijn of bij de koffie na de kerkdienst of tijdens een bezoekje
aan huis. Soms kan zo’n ontmoeting heel verrassend zijn. Ik herinner me een
middag in het vroege maart-zonnetje op een terrasje in de stad. Ik dronk een
espresso en een mevrouw met een ijsje ging naast me zitten.
"Wat een mooi weer", zei ze en ze nam een
stevige hap van het ijsje.
"Lekker ijsje?", vroeg ik verbaasd.
En voor  ik het wist  was ik in gesprek.
Over de stad, over "op zuid wonen", over het oude
Rotterdam en over de nieuwbouw rondom hotel
New York. Rotterdammers die hun levenservaring
met hun stad aan elkaar vertelden.
Toen de vrouw haar ijsje op had, zei ze "tot ziens"
en ze was verdwenen.
Ik bestelde nog een tweede espresso en dacht na over de ontmoeting.
Een mooie ontmoeting! 
 
Mensen ontmoeten.. Christus ontmoeten. Misschien wel Christus ontmoeten in
mensen. Niet alleen op zondag maar ook op vrijdagmiddag in de stad.. Dat
gaat door. Altijd! Mooi dat Christus geen voorjaarsslaap neemt onder de eiken
van Mamre. Hij is klaar wakker op de Oude Binnenweg..
 
Jils Amesz
 
Protestants predikant te 7Kamp en Krimpen aan de IJssel.

 

 



Rotterdams 40-dagen boekje

___________________________________________________________

De Rotterdamse 40-dagen kalender is te vinden op:
https://skinrotterdam.nl/rotterdams-40dagenboekje-2024/
 

 

Bedankt!

___________________________________________________________

 

ik wil graag bedanken voor de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn 95e verjaardag.

Hartelijke groet,
Cok Verver.
                         

Bij dezen wil ik bedanken voor de
kaartjes, groetjes en bezoekjes die
ik vanuit de Ontmoetingskerk mocht
ontvangen. 
Het was hartverwarmend en zo
welkom. Geweldig lief.
Het zal zeker nog een tijdje duren
voor ik weer naar huis kan. En de
kaartjes herinneren mij aan waar ik
naar toe werken wil. 

Bij deze nogmaals heel er bedankt

Groetjes,

https://skinrotterdam.nl/rotterdams-40dagenboekje-2024/


Lina Sibum 
 

 

 

 

Diaconale informatie
_______________________________________________________

 

Datums om alvast in de agenda te zetten
Donderdag 7 maart – Samen Eten 18.00 uur
Zondag     31 maart    Paasontbijt
 
Iftarmaaltijd vrijdag 15 maart
Dit jaar is de maand ramadan van ongeveer 10 maart tot 9 april. Tijdens die
maand wordt er gevast, wat betekent niet eten en drinken tussen dageraad en
zonsondergang. Stilstaan bij je zegeningen, tijd voor bezinning. Sinds 18
februari zijn wij de veertigdagen periode ingegaan, 4 weken van bezinning, als
voorbereiding op het feest van Pasen. In deze bijzondere periode organiseert
de diaconie samen met de moslimgemeenschap in Zevenkamp een
iftarmaaltijd.
Het vasten wordt aan het einde van de dag na zonsondergang onderbroken
met de iftarmaaltijd. Zo ook op 15 maart, inloop vanaf 18.30 uur de maaltijd
start na zonsondergang om 18.45 uur. De avond wordt muzikaal opgeluisterd
en er is uitleg over de 40 dagentijd en de Ramadan. Wij hopen natuurlijk op
een grote opkomst vanuit onze gemeente. Aanmelden: telefonisch 06-
22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.
 
 
Veertigdagentijdproject - spaardoosje
In de veertigdagentijd sparen met het traditionele spaardoosje voor het
project:
 

Kansarme jongeren opleiden in Colombia -

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caribische
kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen
omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen
klaarmaken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80
jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks.
 
Zoals de 19-jarige Yanilis Gonzalez, zij behoort tot de Wayuu-gemeenschap,
een inheemse bevolkingsgroep in het noorden van Colombia. “Ik kook
traditionele gerechten uit onze eigen cultuur en daar ben ik trots op. Voor
jongeren is hier nauwelijks toekomstperspectief. Er zijn geen goede scholen, er
is weinig werk. Wel neemt het toerisme toe, maar daar waren we in ons dorp
nog niet op voorbereid” zegt Yanilis. Met hulp van Conexión, partner van Kerk
in Actie, is in het dorp een restaurant opgezet. “We volgen een koksopleiding
en leerden koken met lokale en traditionele ingrediënten. Toeristen kunnen hier
nu heerlijk eten en daarnaast kennismaken met muziek en dans uit onze

mailto:diakonie.pkn.7kamp@gmail.com


cultuur. Zo werken we als gemeenschap samen aan een beter bestaan” aldus
Yanilis Gonzalez.
 
 
Bloemenbusje
Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken,
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v.
bloemenbusje is het meest duidelijk!

 
De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk

Terugblik filmmiddag.

Woensdagmiddag 28 februari begon de wijkactiviteit met een lunch, deze keer
met als warme snack een broodje knakworst met zuurkool en salsasaus. Door
de 30 deelnemers zeer gewaardeerd. Aan de hand van 3 films werd door de
aanwezigen d.m.v. een turflijstje gekozen voor de film: Perfect Strangers met
o.a. Sam Neil. Wederom een heel geslaagde middag.

Doordat Pasen vroeg valt dit jaar en de stille week die daaraan voorafgaat, is
er gekozen om in de maand maart maar één wijkactiviteit te doen.  

Woensdag 20 maart – Paasviering

U kunt vanaf 12.00 uur inlopen waarbij de lunch start om 12.30 uur. Na de
lunch volgt er een sobere viering waarna we de middag afsluiten met een
paasborrel.

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-22432707 of per
email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

 
                                                    
Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

Actie Kerkbalans 2024

___________________________________________________________
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Allen  die de Actie Kerkbalans hebben mogelijk gemaakt, allereerst hartelijk
dank.
Wij zijn blij dat een flink aantal gemeenteleden via de Actie Kerkbalans
inmiddels haar/zijn  bijdrage voor dit jaar heeft toegezegd.
Helaas missen wij ook nog toezeggingen van een aantal vaste gevers.
Wij doen daarom een beroep op ieder die haar/zijn toezegging nog niet heeft
gedaan, dit alsnog te doen.
De Ontmoetingskerk rekent op u.

Namens de kerkrentmeesters,
Margo van de Beevaart
 

 

Collecte opbrengsten

___________________________________________________________

 

Zie onderstaand de collecte opbrengsten van februari

Tot en met februari is nu aan collectes ontvangen:

de 50% van de digitale collecten is reeds overgemaakt naar de diaconie
 

 

Open Hof muziek
_________________________________________________________________



Nieuwe klanken op orgelconcert in Open Hof
 
In een orgelconcert door Willem Blonk op zondagavond 3 maart is voor het
eerst het nieuwe orgelregister Mixtuur op het Borstwerk te horen. Het
programma is gemengd qua componisten en opgebouwd rondom twee
thema’s: ‘Toccata’ en ‘Vrede’.
Bach’s ‘Kommst du nun Jesu, vom Himmel herunter’ tilt het verlangen naar
vrede op tot het allerhoogste niveau. Toccata’s van Sweelinck, Bach (de
‘bekende’ in d moll, mét de Fuga waarin tijdens de echo-effecten de nieuwe
Mixtuur zal schitteren) en Boëllmann maken het concert ook tot een ‘feest der
herkenning’.
Het concert begint om 19:00 uur, en duurt ruim een uur. De entree is vrij, met
een collecte aan de uitgang en de mogelijkheid van een digitale gift. Ook
Cultuur Concreet draagt bij aan de kosten. De zaal aan de Hesseplaats 441 is
open om  18:30 uur; welkom!

Bach - Marktconcert op 13 maart
 
Op woensdagmorgen 13 maart is er weer een Marktconcert in Open Hof aan de
Hesseplaats in Ommoord. Een concert met muziek van Johann Sebastian Bach.
Willem Blonk opent aan de vleugel met de tweede Partita, BWV 826.
Met de monumentale Passacaglia en Fuga in c BWV 582 wordt het concert
besloten. Daar tussenin speelt hij enkele koraalbewerkingen: ‘Jesu, meine
Freude’ en ’O Mensch, bewein’ dein Sünde groß’.
Cultuur Concreet ondersteunt de Marktconcerten, maar de collecte aan de
uitgang blijft belangrijk. Ook voor een hapje of een drankje is Open Hof op die
ochtend de plek-bij-uitstek. Welkom, de zaal gaat open om 10.30 u en het
concert van een dik half uur begint om 11.00 uur.

 
 

 

A Mee-Zing Gospel met koor Intercession
_________________________________________________________________

Op zondag 7 april om 16.00 uur verzorgt koor "Intercession" een Ä Mee-Zing
Gospel" middag in de Grote kerk in Overschie (Overschiese Dorpsstraat 95,
Rotterdam). 
Het wordt een middag vol prachtige gospelliederen om van te genieten en om
samen mee te zingen. Ds. Dick Pranger zal tussen de liederen door uitleg
geven over de oorsprong ervan: wat is hier de achtergrond van en wat kunnen
wij ervan leren in onze wereld waarin zoveel heftige gebeurtenissen
plaatsvinden.
We zingen veel bekende liederen en nodigen u graag uit om mee te zingen!



Een inspirerende middag!
De toegang is helemaal gratis, om de kosten te dekken vragen wij een vrije
gift.
We hopen u allemaal te zien op 7 april!

 
 

 

Culturele koffieochtend 5 april 2024

 

Het werk van een BABS 
 
Op vrijdag 5 april 2024 wordt er in de Fonteinkerk weer een Culturele Koffie
Ochtend gehouden met als spreekster Hendrina Veldhuyzen, die een
presentatie zal houden over de Babs (buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand).



Sinds mensenheugenis worden er huwelijken
gesloten. Het aangaan van een formele relatie met
een partner, trouwen, is één van de belangrijke
momenten in een mensenleven. Dat was vroeger zo,
maar ook nu nog. Echter, de wijze waarop getrouwd
wordt, is door de jaren heen sterk veranderd.
Vroeger werden huwelijken vrijwel altijd op het
gemeentehuis, stadhuis of raadhuis gesloten.
Tegenwoordig vindt de ceremonie veelal plaats op
een willekeurige door het bruidspaar uitgekozen
locatie. Ook het karakter van de ceremonie is sterk
veranderd. Daarover valt heel veel te vertellen.
Al bijna 27 jaar voltrekt Hendrina Veldhuyzen als
BABS huwelijken en verzorgt zij
partnerschapsregistraties in de multiculturele stad Rotterdam. De stad met ca.
175 nationaliteiten, waardoor zij ook geconfronteerd wordt met velerlei
tradities. Deze hebben invloed op de wijze waarop de ceremonie plaatsvindt.
De wensen van het bruidspaar worden in een voorbereidend gesprek
doorgesproken en maken deel uit van de ceremonie. Dit leidt soms tot
hilarische momenten.
Graag maak zij ons deelgenoot van de vele ervaringen als BABS in de, ook in
dat opzicht, veelzijdige stad Rotterdam.
U bent van harte welkom!
In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter
bestrijding van de kosten.
 
Tijd: Vrijdag 5 april 2024 van 10 - 12 uur (inloop vanaf 9.30 uur) 
Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp: Hendrina Veldhuyzen over de Babs (bijzonder ambtenaar
burgerlijke stand)
 

Komende onderwerpen:                   
3 mei : Tom Jansen over “Manna” – de voedseldropping eind WO II in
Terbregge
7 juni : Barbara Moerman over symboliek en nut van de Middeleeuwse tuinen
5 juli  : Prof. Harry Geerlings over de Rotterdamse haven, de havenbaronnen
            en over van Beuningen
 
namens de Commissie
Marijke Kwant
 

 

Vandaag lezen wij...

 



Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2024
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2024

Nr 4 deadline kopij: 21 maart, verschijnt 23 maart
Nr 5 deadline kopij: 11 april, verschijnt 13 april
Nr 6 deadline kopij: 2 mei, verschijnt 4 mei
Nr 7 deadline kopij: 23 mei, verschijnt 25 mei
Nr 8 deadline kopij: 13 juni, verschijnt 15 juni

 
 

 

https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster
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