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De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 13 april maart 2024
U kunt tot en met donderdag 11 april kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2024 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   
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https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp


 

Diensten in de Vijf Havens
Vrijdag 29 maart, goede vrijdag, 10.30 uur, Ds. E.A. van Halsema
Zondag 14 april 10.30 uur, Ds. E.A. van Halsema



 

Pasen
__________________________________________________________

 

Het is eind maart. De ene dag schijnt 
stralend de zon en de andere dag is
buiten het koude en regent het. De
zonnestralen proberen door het grauwe
wolkendek te breken. En de
sneeuwklokjes, blauwe druifjes en
narcissen  komen tevoorschijn uit
de donkere aarde. De verwondering
dat alles weer gaat bloeien en dat
straks de bomen weer helemaal in blad
staan.  Verwondering of niet? Of is het
allemaal maar gewoon en
door ons verstand te verklaren? 
 

“Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,

…
En menig moe man, die zijn avondmaal nam,

luisterde, als naar een oud verhaal,
glimlachend, en een hand die 't venster sloot,

talmde een pooze wijl de jongen floot.”
(Mei, Herman Gorter)

De dichter bezingt het nieuwe, de Mei, en beseft tegelijk hoe
kwetsbaar dit nieuwe is:
“Zoo stonden twaalf ridders dien gulden nacht 
En hielden trouw om kleine Mei de wacht.”

Deze twaalf houden trouw de wacht, terwijl die andere twaalf
wegvluchten in de nacht als hun Heer gevangen wordt. 

Hoe kostbaar en kwetsbaar is het geheim van Pasen. De
verwondering dat het niet eindigt met de dood. We willen het
bewaken en beredeneren en toch, we kunnen het niet en we
begrijpen het niet.

Het geheim van de uittocht en de doortocht door diepe zeeën en
dalen – we zien onze geliefden voor ons die we verloren aan de dood.
We horen het nieuwe geluid van de lente maar in ons hoofd klinkt de
stem van het verleden. In ons oren buldert de stem van oorlog en
geweld.

Het geheim van Pasen vraagt om een stem. Om onze stem? Onze
stem, om met allen die ons voorgingen te zingen, te zingen tegen
alle twijfel in?



Laat mij maar zingen
zolang ik nog kan.

Laat mij toch zingen
zolang ik nog ben

bij mijn verstand en bij stem.

Zolang de aarde nog rond is
en vrede een vierkante cirkel

laat mij nog zingen
mijn hart op mijn tong.

Zolang de oorlogen duren

de levenden sterven
de doden niet opstaan

zullen wij zingen.
(Huub Oosterhuis)

Ja onze stem! Om te zingen tegen alles in, zolang we kunnen. Zingen
over het oude – het nieuwe – over het eeuwige lied van Gods liefde
voor ons. Goede Paasdagen,

Jils Amesz

Bij de diensten in de Stille Week
__________________________________________________________

 

De viering van het Paasfeest vanaf Witte Donderdag tot Paasmorgen
vormt, hoewel er meerdere diensten gehouden worden, 1 geheel. Het
gaat om het hele gebeuren van het Paasfeest, dat een boog van drie
dagen vormt, door het lijden en de doortocht heen naar de ochtend
van de Opstanding. De viering begint aan de vooravond van het
feest, maar in Israël was dat het begin van het feest. De dag begint
eigenlijk 's avonds, het feest begint in het donker en werkt naar het
licht toe.
 



In deze eerste dienst van de Paascyclus gedenken we dat Jezus op
deze avond het Heilig Avondmaal heeft ingesteld. We bidden, zingen
en lezen het verhaal van de voetwassing, wat nauw verbonden is met
de viering van deze avond. Samen bidden we het tafelgebed en we
delen brood en wijn met elkaar. Daarna maken we de overgang naar
Goede Vrijdag.
    
Op de Goede Vrijdag horen wij verschillende stemmen uit het Passie-
verhaal volgens Johannes (Joh. 18 en 19). In Johannes’ verhaal
klinken mee de woorden van het verhaal van de Uittocht (Ex. 12: 29-
42).  Met de tiende plaag brengt de Eeuwige de beslissende slag toe
aan het volk van Egypte en de Farao dringt aan op het vertrek van de
Israëlieten. Nu kan hun bevrijding beginnen. Uit het Johannes-
evangelie lezen wij hoe Jezus gevangen wordt genomen. Vervolgens
wordt Jezus voorgeleid voor ondervraging bij de Romein Pilatus.

Deze veroordeelt Hem
tot het kruis. En als
Jezus dan door soldaten
gekruisigd is, zegt Hij
de woorden, ’Het is
volbracht!’. Tevens
luisteren wij deze avond
naar “het Beklag Gods’,
en doen wij voorbede
voor kerk en wereld. Na
de dienst lezen wij als

de kaarsvlam gedoofd is het slot van de Passie: het verhaal van zijn
begrafenis. Aldus gedenkend dat hij “gekruisigd is, gestorven en
begraven’.

De Paaswake beginnen we nog in het donker, maar al snel wordt de
duisternis verdreven door het licht van de nieuwe Paaskaars,
symbool van het feest van de verrijzenis, van licht sterker dan de
duisternis, van leven sterker dan de dood. Uit het Oude Testament
lezen we verhalen van schepping, uittocht en herschepping, uit het
Nieuwe Testament lezen we het Paasevangelie. We gedenken en
vernieuwen onze doop en vieren het Heilig Avondmaal. In deze dienst
komt zo alles samen en daarom zijn wij ook allen van harte
uitgenodigd om die met elkaar te vieren en te beleven.

En tenslotte zien wij op de ochtend van de derde dag, de
Opstandingsmorgen, waar heel die Paasweg op uitloopt. Op deze
ochtend horen wij het verhaal dat het graf is leeg! Het geheim van de
tuin. Het geheim van de tuin kan niet worden afgebeeld. Het kan
worden beleefd en bezongen, geloofd en bemind, er kan op worden
gehoopt en vertrouwd, maar het wordt niet vastgelegd, niet
gefixeerd, niet onderzocht. Het wordt geen objectief gegeven. Het
blijft het geheim de tuin.

Wij danken U, Vader
voor het licht

dat ons is opgegaan
met de messias Jezus,

in hem bestaat



al onze hoop,
door hem verwachten

wij
de grote dag,

een nieuwe aarde
en een nieuw leven

(W. Barnard)

Paasmorgen is de eerste
dag van een nieuwe
scheppingsweek, het
voorgoed begonnen
begin (M. Nijhoff) van
de Messiaanse
toekomst.

Weet u welkom!

Mariette en Jils

 

Inspiratie

___________________________________________________________

 

Leuk werk, zoals Lina het zelf omschrijft. Ze maakte deze tekening
nav de preek van Jils op 17 maart. Mooi dat zij zo geinspireerd
raakte. Ik vond het de moeite waard om (met haar instemming
uiteraard) dit met ons allen te delen.



 

Diaconale informatie
_______________________________________________________

Datums om alvast in de agenda te zetten

 



Zondag 31 maart, 9.00 u: Paasontbijt

 

Terugblik iftarmaaltijd vrijdag 15 maart 

Zo rond half zeven druppelde van lieverlee alle deelnemers
binnen, sommige met zelfgemaakte gerechten voor de
maaltijd anderen met een muziekinstrument of die gewoon
kwamen deelnemen. Even daarvoor waren vrijwilligers al aan
de slag gegaan met het dekken van de tafels en het
opwarmen van de drie soepen die wij zouden serveren. De
buffettafel werd inmiddels als maar voller met mooie
gerechten. Even voor zeven uur verwelkomde Marion alle
deelnemers en werd er door de moslimgemeenschap ingezet
met de oproep voorafgaand aan de maaltijd, zo ook werd er
door onze deelnemende gemeenteleden hardop het onze
vader gebeden. Hierna startte de maaltijd met de soep.
Vervolgens vertelde Jils en Alper (van de
moslimgemeenschap) ieder over de betekenis van vasten, bij
ons in de veertigdagentijd en bij de moslims tijdens de
ramadan. Daarna werd de maaltijd voortgezet bij het
gereedstaande buffet. De maaltijd werd omlijst door
traditionele Turkse muziek en een bijdrage van Frank, Otto en
Aad met piano en gitaar. Met dank aan eenieder die heeft
bijgedragen aan deze bijzonder mooie avond, op welke
manier dan ook, vooral de handmatige vaatwasmachine. Deze
avond biedt perspectief om in de toekomst vaker iets
gezamenlijks te organiseren. 



Veertigdagentijdproject - spaardoosje

In de veertigdagentijd sparen met het traditionele
spaardoosje voor het project:

Kansarme jongeren opleiden in Colombia -

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen
naar de Caribische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn
naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze
aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen klaarmaken,
onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder
jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels,
restaurants of foodtrucks. 

Zoals Yaisi Cubillan. “Ik kwam hier totaal berooid aan, ik had
niets meer.” Yaisi werkte in Venezuela als journalist.



“Vanwege de politieke onrust moest ik vluchten en kwam ik in
Colombia terecht. Als vluchteling is het hier heel moeilijk om
werk te vinden, dus ik pak alles aan wat er op mijn pad
komt.” Via Kerk in Actie volgt Yaisi nu een horecaopleiding.
“In coronatijd ben ik begonnen met het bakken van taarten,
vanuit huis. Er was toen echt geen ander werk te vinden. Met
deze opleiding kan ik straks een eigen koffiezaak beginnen. Ik
ben ontzettend blij met deze kans, voor mij is dit een nieuw
begin.”

Of Angel. Hij groeide op in een inheemse gemeenschap in
Noord-Colombia. “We leven hier van de visvangst, maar dat is
een zwaar bestaan. Veel gezinnen hebben moeite om rond te
komen.” De regio aan de Caribische kust is steeds meer in
trek bij toeristen. “Daar zag ik kansen, Samen met een groep
jongeren heb ik, met steun van Kerk in Actie, een restaurant
opgezet. We verkopen ook handgemaakte souvenirs. Het
restaurant is een initiatief waar de hele gemeenschap bij
betrokken is en waar meerdere jongeren werk hebben
gevonden.”

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks
overmaken, 

t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72
o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk!

 



De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk
 

Terugblik paasviering woensdag 20 maart

Vrijwilligers gingen aan de slag met het dekken van de tafels
in paasstijl en de voorbereiding van de lunch. De Wijkbus,
Trevvel en enkele autorijders vanuit de gemeente brachten
een groot deel van de deelnemers, anderen kwamen
zelfstandig naar de kerk. Om 12.30 uur verwelkomde Gonny
iedereen en werd de lunch gestart met o.a. een heerlijke lente
soep, gevolgd door een lekkere hors-d’oeuvre (gevuld eitje,
gevulde wraps en een rolletje asperges met ham). Rond 14.00
uur begon de viering waarbij ook de kijkers via Kerkdienst
gemist konden aansluiten. Na de viering, onder het genot van
een kopje koffie/ thee en paaskoekjes, vertelde Gonny een
kort maar geweldig paasverhaal. Tot slot werd er een
borreltje geschonken waarna de deelnemers met een
paasgroet weer op weg gingen naar huis. Met dank aan alle
vrijwilligers die deze middag mogelijk hebben gemaakt. 

Het programma voor april:



Woensdag 10 april start 12.30 uur met lunch 
Schilderen o.l.v. Otto Buitendijk

Dinsdag     23 april start 14.00 uur
Presentatie: “Naoorlogse verhalen 2e Wereldoorlog”
door Frans Voskamp

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-
22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

 

13 april 2024 Oecumenische Marathon kerkdienst

 

De 4e NN Marathon Rotterdam
gaat op zondag 14 april a.s. van
start. Aan de vooravond
daarvan, op zaterdag 13 april
om 19.00 uur wordt er in de
Citykerk Het Steiger, Hang 18,
Rotterdam weer een
oecumenische
Marathonkerkdienst gehouden.
De dienst is ook omschreven als
een ‘spirituele warming up’ en
biedt iedere loper of supporter
van binnen en buiten de stad
een moment van bezinning, voorafgaand aan het grootse sportfeest
van de volgende dag.
De dienst is uiteraard voor iedereen toegankelijk, maar wel gericht
op lopers en hun supporters van de NN Marathon Rotterdam en
belangstellenden.
De dienst zal internationaal georiënteerd zijn, zodat ook buitenlandse
deelnemers de dienst kunnen volgen en maakt onderdeel uit van het
hele marathonprogramma in het marathonweekend.
De dienst wordt geleid door de pastores Gerda Martens, die ook zelf
de marathon liep, en ex-marathonloper Guus Koelman. Medewerking
verleent het Koor Hemelsbreed uit Rotterdam onder leiding van
Willem Blonk.
Na afloop is er gelegenheid ook iets te drinken: koffie, thee of fris.
Dé plek om elkaar verder te ontmoeten, verwachtingen en
loopervaringen uit te wisselen. Voor een echt goede voorbereiding
kan deze dienst natuurlijk niet worden gemist!
 
 

 

mailto:diakonie.pkn.7kamp@gmail.com


Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2024
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2024

Nr 5 deadline kopij: 11 april, verschijnt 13 april
Nr 6 deadline kopij: 2 mei, verschijnt 4 mei
Nr 7 deadline kopij: 23 mei, verschijnt 25 mei
Nr 8 deadline kopij: 13 juni, verschijnt 15 juni

 
 

 

https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster
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