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De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 25 mei 2024
U kunt tot en met donderdag 23 mei kopij (het liefst in WORD) mailen naar kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige
deadlines kopij en verschijningsdata in 2024 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   

 

Diensten in de Vijf Havens
Zondag 12 mei 10.30 uur, Ds. E.A. van Halsema
Zondag 26 mei 10.30 uur, Pastor M. v.d. Put

 

Tussen Pasen en Pinksteren
__________________________________________________________

 

 

Nu is het een stille tijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren. De vreugde van Pasen klinkt vijftig dagen
lang in het kerkelijk jaar en de vreugde van Pasen kleurt elke zondag. En de Paasvreugde verstilt niet na
Hemelvaart. De veertigste dag richt ons naar de vijftigste, naar Pinksteren. De paaskaars wordt op
Hemelvaart niet gedoofd.
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De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een geschikt moment om even een pas op de plaats te maken. Je
komt even op adem om daarna de draad weer volop op te pakken en aan de slag te gaan. Zo kunnen wij
ook de tijd tussen Pasen en Pinksteren beschouwen. Jezus is gekruisigd en opgestaan. Vervolgens
toont hij zich aan zijn vrienden. Hij is er nog. Hij eet met hen, maar het is niet meer hetzelfde als vroeger!
Hij is herkenbaar voor zijn vrienden en tegelijk ongrijpbaar. Hij is er weer en toch anders dan toen hij met
hen door Galilea trok. Het is een leven tussen nog hier en nog niet weg. Voor zijn vrienden is het een tijd
van herinnering en een tijd van hoop en verwachting. Wat Jezus gezegd en gedaan heeft, krijgt in deze
tussentijd voor hen betekenis. Hun ervaringen zijn het begin van hun geloof. Het zaadje gaat ontkiemen.
Zij gaan verder in zijn voetspoor, ook na de Hemelvaart toen de leerlingen schijnbaar op zichzelf
teruggeworpen waren.

In het begin van het boek Handelingen krijgen de vrienden te horen - als ze naar de hemel staren - dat
Jezus op dezelfde wijze zal terugkomen. Dat is nogal een belofte, als je zo'n troost meekrijgt dan ben je
niet meer alleen, maar kun je met moed opnieuw op pad gaan. “We moeten niet blind naar de hemel
blijven staren, maar onze blik blijven richten op deze wereld”, stelde Martin Luther in één van zijn
tafelredes over Hemelvaart. Voor hem was het onvoorstelbaar, dat de Hemelvaart van Jezus zou kunnen
betekenen dat Jezus in de hemel zit en de wereld met zijn vrienden aan haar lot zal worden overgelaten.
Niet boven in de hemel, maar hier op aarde, in dit leven, vinden wij wat nodig is om ons geloof te
versterken en onze hoop uit te dragen. Luther doelt dan vooral op de tekenen die Jezus ons
achtergelaten heeft: de verhalen uit de Bijbel als evangelie en ook brood en wijn van de Maaltijd van de
Heer als versterking voor onderweg, voor de tussentijd.

Veertig dagen na Pasen vertrekt Jezus naar de hemel. Het verhaal van zijn leerlingen gaat beginnen. Nu
moeten zij het doen. Ze moeten het nog wel oppakken. Engelen preken hen die nuchtere boodschap,
‘Staar niet naar de hemel!’ Ze bedoelen: totdat hij terugkomt, moeten jullie gewoon hier aan het werk.
Hier op deze aarde moet het gebeuren!

“Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.

Het is al begonnen, merk je het niet?” (Lied 809)

 

Jils Amesz

 

Diaconale informatie
_______________________________________________________

 

Om alvast in de agenda te zetten: 29 mei - Samen eten

 



 

Informatie bij de collecte van Zondag 5 mei 3e collecte Logeerhuis de
Buren

Bij Logeerhuis De Buren kunnen mensen logeren die na een
ziekenhuisopname naar huis mogen, maar waar thuis ondersteuning
en hulp ontbreken. Dan kan iemand gebruikmaken van het logeerhuis
om daaraan te sterken, te revalideren en te reactivere in een huiselijke
omgeving. Het logeerhuis biedt ook vervangende mantelzorg
(respijtzorg). Logeerhuis De Buren heeft 14 kamers. Er zijn 8 bedden
voor herstelgasten en 6 voor respijtgasten. De doelgroep is zeer
divers, de leeftijd varieert van 20 tot 90 jaar. Een team van
enthousiaste vrijwilligers o.l.v. twee parttime coördinatoren zorgt voor
een rustig, gezellig en comfortabel verblijf. 

Info-markt bestaanszekerheid 

De diaconie heeft 10 april jl., deelgenomen aan de info-markt bestaanszekerheid in het Huis van de Wijk
aan het Ambachtsplein. Een avond georganiseerd door een commissie van de wijkraad waar Ab van der
Torre, sinds 1 mei voorzitter van de wijkraad, ook deel van uit maakt. Zoals we inmiddels weten is een
grootaantal inwoners van onze wijk afhankelijk van allerlei instanties die hen ondersteunen om het hoofd
boven water te houden. Aanwezige bewoners en deelnemers genoten van de aangeboden maaltijd,
luisterden aandachtig naar de
 

inleidingen door wijkmanager Guy Daniëls en ervaringsdeskundige Bea Raemsdonck (Warm Rotterdam)
en bezochten uitgebreid de marktkraampjes van o.a.: Gro-Up, Checkpoint, Elly’s Place, OSO-Rotterdam
Overleg Ouderenorganisaties (Jouke Bosma) en de diaconie (Marijke v.d. Wenden). Leuke ontmoetingen
en veel interesse voor onze wijkactiviteiten zorgde o.a. voor een geslaagde avond.

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken, 



t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk!

 

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk

 

 

Schilderactiviteit 10 april

Otto Buitendijk had voor de schildermiddag een leuke opdracht bedacht, schilderen zoals
Hundertwasser. Friedensreich Hundertwasser een Oostenrijkse kunstenaar en architect die in Wenen
woonde. Hij werd geïnspireerd door zijn landgenoten Gustav Klimt en Egon Schieke en door Antoni
Gaudi. Vrijwel uniek en herkenbaar is zijn kleurrijk en artistiek werk. Het 1ste gebouw wat hij ontwierp is
nog altijd te bezichtigen in Wenen (Hundertwasserhaus). Na de door Otto verzorgde inleiding ging
iedereen geïnspireerd aan de slag. Er ontstonden prachtige kunstwerken.

 

 

 

Het programma voor mei:

 

Woensdag 08 mei 14.00-16.00 uur zonder lunch - Pubquiz



 

Woensdag 22 mei 12.30-16.00 uur met lunch – Creatief o.l.v. Tanja Demper

 

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-22432707 of per email
diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

 

 

 

Zondag 19 mei Pinksterpotluck
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Interreligieuze herdenking 14 mei

 

Zoals elk jaar vindt op 14 mei de interreligieuze herdenkingsdienst rond het bombardement op Rotterdam plaats
in de Laurenskerk. Vanaf 11.00 uur zorgen vertegenwoordigers van verschillende religies voor een bijzonder
programma gevuld met sprekers en muziek. Het thema van de herdenking is ‘bouwen op verhalen’.

Tijdens deze interreligieuze herdenking nemen we verhalen als bouwsteen van het leven. Verwoeste gebouwen
zijn confronterend, maar kunnen worden opgebouwd. Het verhaal van de mens die uit de verwoesting komt
vervaagt misschien, maar het litteken blijft. Hoe kun je daar als mens mee omgaan? Laat het je weerhouden van
een leven vol van vreugde of gebruik je het als bouwsteen voor een nieuw begin?

Dit jaar is de hoofdspreker Imam Abdelsalam Chakir.
Daarnaast is o.a. Pandit Stephen Pikaar aanwezig en Lama Jigmé Namgyal.
Er is muziek van de Hare Krishna's, een Joodse Chazan en er worden gebeden en gedichten & gedachten



voorgelezen door verschillende andere gasten uit diverse religies.

Mocht er binnen uw school of organisatie interesse zijn om met een groep de interreligieuze herdenkingsdienst
bij te wonen, dan kan er contact opgenomen worden met Barbara Linders (barbaralinders@gmail.com). De
interreligieuze herdenkingsdienst is onderdeel van het stadsbrede herdenkingsprogramma dat na te lezen is op
https://www.rotterdam.nl/herdenkingbombardement.

 

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2024
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2024

Nr 7 deadline kopij: 23 mei, verschijnt 25 mei
Nr 8 deadline kopij: 13 juni, verschijnt 15 juni
Nr 9 deadline kopij: 4 juli, verschijnt 6 juli
Nr 10 deadline kopij: 25 juli, verschijnt 27 juli

 
 

 

https://www.rotterdam.nl/herdenking-bombardement
https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster
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