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De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 28 juni.
U kunt tot en met donderdag 26 juni kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2025 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

 

mailto:kerkbladontmoeting@gmail.com?subject=Kopij%20Ontmoeting


De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   

 

Diensten in de Vijf Havens
Zondag 8 juni: Ds. E.A. van Halsema , Pinksteren, Aanvang 10:30u
Zondag 22 juni: Pastor M. v.d. Put

 

Wekelijks gebed voor gerechtigheid en vrede in Open Hof 

 

Iedere vrijdag om 17:00 uur in Open Hof een avondgebed voor
gerechtigheid en vrede. Het avondgebed is een initiatief van
mensen uit verschillende kerken. We volgen een eenvoudige
liturgie van ongeveer 20 minuten. In het gebed mogen we onze
zorgen over de gebeurtenissen in de wereld neerleggen.
Iedereen is welkom om deel te nemen.

 

Na Pinksteren: Leven in de tijd van de Geest

 

Na het feest van Pinksteren keert de rust weer terug. De vurige
tongen zijn verdwenen, de stormachtige wind is gaan liggen. Wat
overblijft, is het gewone leven – de dagen zonder grootse tekenen.
En juist daarin begint iets nieuws: wij leven in de tijd van de Geest. 

In het evangelie van Johannes, in de gesprekken tussen Jezus en zijn
leerlingen vlak voor zijn lijden, klinkt een diepe belofte. Jezus spreekt
over de komst van de Trooster – de Heilige Geest – die bij hen zal
blijven, hen zal leiden en bemoedigen. Die belofte wordt
werkelijkheid met Pinksteren: de Geest daalt neer op de leerlingen in
Jeruzalem en zet hun leven in beweging.

Die gebeurtenis ligt achter ons, maar is niet alleen verleden tijd. Ook
wij leven ná Pinksteren, in een wereld waarin Gods Geest werkzaam
is. Niet als zichtbare kracht, niet in spektakel of wondertekens, maar
vaak stil, verborgen en onverwacht. Wie oplet, merkt zijn
aanwezigheid op – in kleine tekenen, in ontmoetingen, in moed en
liefde die groter lijken dan wijzelf. 

De Geest laat zich niet vastleggen. Zoals de wind die je niet ziet
maar waarvan je de gevolgen voelt, zo is ook de Geest werkzaam.
Bomen bewegen, water komt in beroering, iets wordt in
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beweging gezet. Zo werkt ook de Geest: onzichtbaar, maar met
duidelijke uitwerking. Zijn kracht wordt zichtbaar in mensen – in
woorden van hoop, daden van liefde, momenten van troost. 

We herkennen dit in de Bijbel: in Petrus, die na Pinksteren vol vuur
spreekt; in Paulus, die zich volledig inzet voor jonge
geloofsgemeenschappen. Niet uit eigen kracht, maar omdat zij zich
lieten leiden. Zij zijn gewone mensen, geraakt door iets groters –
gedragen door de Geest. 

Die Geest is er ook voor ons. Niet alleen in grote gebaren, maar juist
in het alledaagse: in de gesprekken aan de keukentafel, in het geduld
van een zorgverlener, in het luisteren naar een ander. De Geest werkt
in jou, met de gaven die je hebt ontvangen. Je hoeft niet
buitengewoon te zijn om deel te hebben aan Gods werk. De Geest
gebruikt gewone mensen om buitengewone dingen te doen – in
liefde, in vrede, in rechtvaardigheid.

Wat kenmerkt deze Geest? Jezus noemt Hem de Trooster. Niet alleen
als iemand die zachtheid brengt, maar ook als bron van moed. Troost
is meer dan troetel – het is bemoediging, kracht om verder te gaan.
De Geest troost ons niet om stil te blijven zitten, maar om ons in
beweging te zetten. Om te geloven dat de toekomst openligt, dat het
kwaad niet het laatste woord heeft, dat verandering mogelijk is. 

De Geest wijst ons op Gods toekomst – een wereld van vrede en
gerechtigheid. En Hij roept ons op om daar nu al aan mee te werken.
Niet alleen, maar samen – als gemeenschap, als kerk, als
mensen van hoop. Door elkaar te dragen, te bemoedigen, samen
onderweg te zijn. 

We leven in de tijd van de Geest – een tijd zonder donder of vuur,
maar met een stille kracht die ons in beweging zet. God werkt in ons,
door ons, in de wereld om ons heen. Zijn Geest is niet verdwenen na
Pinksteren, integendeel – Hij leeft en beweegt, ook vandaag. 

Zoals de Protestantse Kerk op haar website zegt: “Gods Geest is
altijd in beweging en vindt steeds nieuwe, verrassende wegen.” Hij
laat zich niet opsluiten binnen kerkmuren, maar werkt in
ons dagelijks leven – in ons zorgen, liefhebben, volhouden. Het
nieuwe jaarthema daagt ons uit om met nieuwe ogen te kijken: naar
de gewone dagen, naar ons werk, naar de mensen om ons heen.

Zijn we nog opmerkzaam? Zien we nog wat zich aandient? Mogen we
ons opnieuw laten raken door de Geest, ons verwonderen over zijn
troost en kracht? Mogen wij mensen zijn die leven van hoop –
dragers van de Geest in deze wereld. 

Jils Amesz

 



Bedankt!

 
 

Beste allemaal,

Het is een lastige periode
geweest en inmiddels ben ik al 5
weken op mijn nieuw adres van
revalidatie naar verzorgingshuis.
Het was erg leuk om kaarten te
krijgen, en al een paar keer een
prachtige bos bloemen. Vooral
Gonnie en Frank die mij zo
bijgestaan hebben al die
maanden. Alles voelde als een
echt hart onder de riem. Dank
allemaal, ik vond het geweldig. 

C.J. Sibum Mulder, Lina, 

 

 

Diaconale informatie

 
 

Datums om in de agenda te zetten

16 juli – Traditionele jaarlijkse BBQ 
 

Informatie bij de collecte van:

Zondag 8 juni - Vluchtelingenhulp Nederland -

Volgens schattingen leven in Nederland 30.000 migranten
zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn
arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte
asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat
het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie
ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig
rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en
uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen
ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing
en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij
nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze
initiatieven in Amsterdam, Rotterdam Den Haag en
Utrecht zoals bij:



Wereldhuis Amsterdam. In Amsterdam leven naar
schatting 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning.
Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn
uitgeprocedeerde vluchtelingen en slachtoffers van
mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie. In het
Wereldhuis kunnen zij even op adem komen en elkaar
ontmoeten. De Protestantse Diaconie Amsterdam opende
in 2008 dit ontmoetingscentrum. Het centrum biedt
informatie, advies, scholing en stimuleert eigen
initiatieven van de bezoekers. De medewerkers werken
hieraan vol overtuiging maar merken ook de druk van de
dagelijkse actualiteit. Zo zien ze wekelijks mensen, ook
vrouwen en kinderen zonder onderdak. Het Wereldhuis is
voor hen een veilige plek waar mensen gezien worden en
aangemoedigd het heft in eigen hand te nemen.

De Pauluskerk Rotterdam. Het Diaconale Centrum
Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en
daarbuiten, die het zonder hulp economisch, sociaal en
spiritueel niet redden. De Stichting OMZO helpt mensen
zonder verblijfspapieren met als visie dat mensen zonder
verblijfvergunning recht hebben op een bejegening die wij
zelf ook onder dergelijke omstandigheden zouden willen
ontvangen. Het project geeft hulp, zorg, opvang en
bijstand aan mensen zonder verblijfsvergunning. Er is
financiële ondersteuning voor levensonderhoud, juridische
bijstand, medische en tandheelkundige zorg, taallessen en
dagbesteding. Voor zo’n 50 ongedocumenteerden biedt de
Pauluskerk onderdak in eigen panden in Rotterdam.
Samen met de internationale Organisatie voor Migratie
stimuleert de Pauluskerk, waar dat passend is, terugkeer
naar land van herkomst op vrijwillige basis en met
opgeheven hoofd.

De collecte op deze zondag is bestemd voor
Vluchtelingenhulp Nederland
 

Zondag 22 juni 3e collecte - Save the Children –

Save the Children steunt kinderen in nood als gevolg van
armoede, conflicten en rampen. Kinderen komen in deze
situaties als eerste in de knel: ze raken ondervoed,
worden ziek, blijven alleen achter, zijn onveilig en raken
getraumatiseerd. Met het risico te overlijden, misbruikt te
worden of te belanden in een kindhuwelijk. Waar kinderen
ons nodig hebben, daar zijn wij.  Samen met
internationale collega’s bereiken ze kinderen in ongeveer
120 landen op 4 continenten: Afrika, Europa, Azië en
Midden-Oosten. Save the Children Nederland heeft
programma’s in ongeveer 32 landen. In al die landen zijn
ze dagelijks keihard bezig met het opkomen voor de
meest kwetsbare kinderen. In alles wat ze doen staat één
doel voor ogen: met de structurele hulp én onze noodhulp



verbeteren we hun levensomstandigheden. Kinderen
hebben recht op veiligheid, gezondheid en onderwijs. Met
29 lidorganisaties, actief in 110 landen, is Save the
Children de grootste onafhankelijke
kinderrechtenorganisatie ter wereld. De collecte op deze
ochtend is bestemd voor Save the Children
 

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks
overmaken, 

t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72
o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk
 

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk

Wijkactiviteit 28 mei

Na de lunch, met een heerlijk hartige macaroni-muffin
hielt Frank Krudde een presentatie over de Toverlantaarn. 
 

De eerstvolgende wijkactiviteiten zijn op:
 

Woensdag 11 juni – 13.00-16.00 u creatief met stenen 

Woensdag 25 juni – 12.00-16.00 u lunch BINGO 

                                                                           

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch
06-22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

Namens. Marion, Gonny, Sonja en Marijke
 

 

Update woningen statushouders

 

Afgelopen jaren hebben we 2 woningen van de kerk ingezet voor
de opvang van statushouders. In totaal hebben we 7
huishoudens, 15 mensen gehuisvest. Wat opviel, was dat alle
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bewoners altijd erg blij waren met de woning. Voor het eerst
sinds hun verblijf in Nederland – soms al meer dan twee jaar
geleden - hadden ze een eigen plek met privacy, een plaats waar
ze tot rust konden komen.

Helaas gaf de gemeente eind vorig jaar te gaan stoppen met
deze vorm van opvang. Het nieuwe beleid is om mensen langer
op de opvangboot te houden… Niet goed voor de mensen zelf en
ook niet goed voor hun integratie in Nederland, maar wel de
nieuwe realiteit. Hiermee kwam onverwacht een einde aan iets
wat naar ons idee pas net goed op gang was gekomen. Ondanks
dat dit een teleurstelling was, zij we dankbaar dat we deze
mensen hebben kunnen helpen om hun eigen weg te vinden in
de Nederlandse samenleving. Veel dank ook aan de vele
vrijwilligers uit de Noordrand die hebben geholpen om van de
woningen een thuis te maken, of de bewoners op een andere
manier geholpen of begeleid hebben!

Gelukkig eindigt het hier niet, maar
kwam de Stichting Lekker Geven op
ons pad. Deze stichting is opgericht
door de Rotterdamse straatarts
Michelle van Tongerloo. Zij waren op
zoek naar woningen voor de opvang
van mensen die door omstandigheden

– bijvoorbeeld een scheiding of schulden – plotseling op straat
dreigen te komen. Na een positieve kennismaking, hebben we
besloten om woningen de komende twee jaar ter beschikking te
stellen voor het werk van Stichting Lekker Geven. Binnenkort
zullen de huizen betrokken worden door nieuwe bewoners. We
hopen en bidden dat het verblijf in onze woningen voor hen ook
positief uitwerkt en perspectief geeft op een nieuwe
toekomst.

 

 

Muziekdienst 22 juni

 

Zondag 22 juni aanstaande is er weer een muziekdienst in onze
Ontmoetingskerk. De aanvang is zoals gewoonlijk 10.00 uur. In deze
dienst staat verbinding centraal.

Verbinding tussen mensen en tussen generaties. Verbinding met
mensen die lijden als gevolg van de oorlog in Oekraïne en Gaza,
verbinding met mensen die vragen hebben en zoeken naar God.

We hopen dat deze dienst u even laat ervaren hoe het is om vrij en
gedragen te zijn, omarmd door tijdloze Liefde.



Voorganger is Jils Amesz en de muzikale begeleiding wordt
verzorgd door:

• Eelco Monsma (drums)
• Bram Weevers (piano)
• René Kastelein (trombone en zang)
• Emil Deijl (basgitaar en zang)

Wij hopen op een inspirerende, verbindende en muzikale viering – en
vooral op uw aanwezigheid.

Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Emil Deijl
 

 

    Marktconcert: toccata's en sonate's
 

Het Marktconcert op woensdag 11 juni is er vol van, als
Willem Blonk, ditmaal solo,
de concertvleugel en het kerkorgel bespeelt. De geliefde



Frans-romantische
Toccata
van Eugène Gigout opent
het programma. Ook aan
het eind van het concert
klinkt
een gloedvolle Toccata,
nu van de Nederlander
Hendrik Andriessen.

In het midden van het concert komen pianosonates. Eerste
een rustige uit de
Italiaanse barok, dan één van Joseph Haydn. Vervolgens het
Menuet uit de Sonatine
van Maurice Ravel.

Het concert begint om 11.00 uur en duurt ruim een half uur.
Het adres: Hesseplaats 441.
Voor een consumptie voor of na het concert zit u goed in
Open Hof en de entree is
vrij, met collecte aan de uitgang. Ook Cultuur Concreet doet
een duit in het zakje.
Welkom!
 

 

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2025
 
 

 

Stop de persen!

https://www.bijbelgenootschap.nl/app/uploads/2024/11/Bijbelleesrooster-2025_LR-1.pdf


 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2025

Nr. 9 deadline kopij: 26 juni, verschijnt 28 juni
Nr. 10 deadline kopij: 17 juli, verschijnt 19 juli
Nr. 11 deadline kopij: 7 augustus, verschijnt 9 augustus
 

 

Colofon

Ds. J. Amesz Telefoon: 06-391393391 E-mail: jga919@xs4all.nl

Kerkgebouw, Ben Websterstraat 1, Telefoon: 010-421 52 87

Zaalhuur, J. Berghout, telefoon: 06-114 12 722

Scribaat,
Telefoon: 06-470 97 635, E-mail:info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Ledenadministratie:
G. Boot, Telefoon: 06-224 32 707,
E-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl
___________________________________________________________________

Overige:

Coördinatie autodienst:
A. Gille, Telefoon: 06-360 90 417

Kerkblad Ontmoeting:
E-mail: kerkbladontmoeting@gmail.com
__________________________________________________

Giften: Algemene Kerkelijke giften
NL13 RABO 0133 5866 69
t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam - Noordrand
met vermelding gift of gift NN

Diaconale giften:
NL58 RABO 0311 8261 72
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp - Rotterdam

Kerkbalans:
NL67 RABO 0373 7223 89
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