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De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 17 mei.
U kunt tot en met donderdag 15 mei kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2025 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   

Diensten in de Vijf Havens
Zondag 11 mei: Ds. E.A. van Halsema Aanvang 10:30 uur

 

De wandeling naar …

mailto:kerkbladontmoeting@gmail.com?subject=Kopij%20Ontmoeting
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp


 

Twee mannen zijn op weg naar huis. Ze zijn op de terugweg.
En op weg naar hun verleden halen ze herinneringen op over
alles wat ooit toekomst was. Zij zijn op weg. Misschien drukt
het woord “weg” kernachtig uit waar het in het geloof om
gaat. Bij alle vragen en bij alle lijden toch ervaren dat er een
uitweg is, een doorgang, nieuw leven. In het verhaal van de
wandeling van Jeruzalem naar Emmaüs wordt dit op een
sobere manier aan ons verteld. Wat deze geschiedenis zo
bijzonder maakt, is de verbinding die wij elke keer weer
kunnen leggen met ons eigen leven.

Kleopas en zijn vriend zijn onderweg. Zij praten over wat er
allemaal gebeurd is. Een vreemdeling - Jezus -  komt naast
hen lopen, maar dat zien zij niet - ‘hun ogen zijn bevangen …
dat zij hem niet hebben herkend’. Het is herkenbaar. Als je
vol verdriet bent, zie je de mooie dingen en goede kansen
niet meer. Je bent soms zelfs onbereikbaar voor de mensen
om je heen. Als Jezus vraagt waar ze toch zo over lopen te
praten, blijven ze met een somber gezicht staan. En bijna
verwijtend zegt Kleopas: ‘Bent u alléén bijwoner in Jeruzalem
en hebt u geen kennis van de dingen die in deze dagen
geschieden?’ Jezus antwoordt: ‘wat voor dingen?’ Opnieuw is
het herkenbaar wat hier gebeurt. Als je vol emoties bent, is
een woord al genoeg om alle tranen en onvervulde
verwachtingen, naar boven te halen:

‘wij hebben gehoopt dat hij het is die Israël zal gaan
verlossen; echter, al met al brengt hij nu de derde dag door
sinds deze dingen zijn geschied; echter hebben ook enkele
vrouwen uit ons midden ons ontsteld, die vroeg in de morgen
bij de gedenkplek zijn geweest; toen ze zijn lichaam niet
vonden zijn ze komen zeggen dat ze een visioen van engelen
hebben gezien, die zeggen dat hij leeft; enkelen van hen die



met ons zijn zijn mee teruggegaan naar de gedenkplek, en
vonden die zo zoals ook de vrouwen hebben gezegd, maar
hemzelf hebben ze niet gezien!’

Jezus luistert en, inspelend op hun vragen en zorgen,
verheldert hij hun gedachten. Later zouden zij zeggen: ‘was
ons hart niet brandend in ons, toen hij op de weg met ons
sprak, toen hij voor ons de Schriften opende?’ Een vreemde
uitdrukking, maar we voelen er iets van aan. Nieuw
vertrouwen, geloof, perspectief kan het vuur in je
aanwakkeren.

Het wordt donker. Ze zijn in het dorp aangekomen. ‘Heer, blijf
bij ons, want het is tegen (de) avond en de dag is reeds gaan
liggen!’ ‘Blijf bij ons, Heer, want wij vrezen het duistere
dreigen van een nacht die een eeuwigheid duurt. Blijf bij ons,
Heer, want wij wachten gespannen op de morgen en wij
weten niet of hij wel komt. Blijf tot ons spreken, ook als
wijzelf door onheil woordloos zijn geworden...’ bidden wij op
weg naar Pasen.

De vreemdeling gaat mee en wordt zelf de gastheer die het
brood aanreikt. Het is het meest intieme moment: hij neemt
het brood, spreekt het zegengebed uit, breekt en deelt. Die
verbondenheid is het die hen vasthoudt bij al hun donkere
vragen en hun brandende hart. Het is genoeg. Zo zal hij, zo
zal ook God, hen niet verlaten als hij van hen heengaat. Het
gebeurt: hun ogen worden geopend – ze waren nog steeds
‘bevangen’ – ‘Maar hun ogen worden geopend en zij
herkennen hem; en het geschiedt: hij wordt onzichtbaar voor
hen.’ Ook dat zullen we herkennen: de ervaring iets van God
te zien en toch verder moeten terwijl Hij onzichtbaar voor
onze ogen is. Het blijft: ‘Zien, soms ... even.’

Een wonderlijke wandeling van ons leven van alledag. Lijden
is in veel vormen aanwezig. Maar soms al pratend openen
zich onze ogen. Mensen vertellen hun verhalen, zij delen hun
verhalen met ons. God is als brood voor ons. En is dan weer
onzichtbaar voor onze ogen. En toch ... de mannen uit
Emmaüs staan op – opstanding – en ‘keren terug naar
Jeruzalem, waar ze de elf en die bij hen zijn verzameld
vinden’. Een wonderlijke wandeling! En wij wandelen in hun
voetspoor verder. Soms met brandend hart, maar ook met
God, onzichtbaar voor ogen.

Jils Amesz
 

 



Bedankt!

 
 

Zondag 13 april werden de bloemen van de kerk bij mij
gebracht.
Een mooi boeket waar ik blij mee ben.
Hartelijk bedankt en vriendelijke groeten,
Cok Verver.
 

Met Pasen mocht ik als steuntje in de rug deen prachtige bos
bloemen ontvangen uit de kerk in mijn favoriete kleur: wit.
Zo fijn om dit teken van meeleven te mogen ontvangen. 
Hartelijk dank!
Suzanne Huijer

 
 

 

Sjoa Beraad Rotterdam

 

Wil de herinnering aan de Sjoa levend houden. In de eerste
plaats binnen kerkelijk Rotterdam.
Ook in 2025 zullen we weer een herdenking hebben in de
Laurenskerk in Rotterdam. Deze zal plaatsvinden op zondag
27 april om 19:00 uur.
Wij nodigen u van harte uit voor deze dienst.
Voorafgaand aan de dienst zullen ook dit jaar alle namen



worden gelezen van de Joodse
inwoners van Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden die
tijdens de Sjoa (Holocaust) zijn vermoord.
We lezen vanaf 5 uur in de morgen tot aan het begin van de
dienst vanaf het stadspodium tegenover de kerk.
 

 

Diaconale Informatie
__________________________________________________________

 

Datums om in de agenda te zetten
29 mei – mevrouw Seijerling 100 jaar.
 
Samen Eten woensdag 30 april
Voor het Samen eten a.s., woensdagavond hebben we weer
een gevarieerd 3 gangendiner samengesteld. We eten om
18.00 uur en de kosten zijn 6,50 euro pp. U kunt zich
aanmelden per telefoon bij Gonny Boot: 06-22432707 of per
email: diakonie.pkn.7kamp@gmail.com  Wij hopen u dan te
ontmoeten en met elkaar weer een gezellige avond te mogen
beleven.
 
Zondag 25 mei
Bloemenbusje
Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks
overmaken,
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72
o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk
 

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk.
Woensdagmiddag 9 april stond de wijkactiviteit in het teken
van Pasen. De kerkzaal werd voor die middag in paasstijl
aangekleed met: gele kleden, paasservetten en andere
decoraties. De 45 deelnemers startte die middag met een
uitgebreide lunch, waarna om 14.00 uur de korte viering
begon. Digitaal kon men ook hierbij aansluiten tot na het
verhaal over de legende van de “Vliegende Hollander”
voorgelezen door Gonny, u kent de naam misschien van de
attractie in de Efteling. Na de borrel en met een
paaspresentje gingen de deelnemers na deze mooie en fijne
middag weer huiswaarts.
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De eerstvolgende wijkactiviteiten zijn op:
 
Woensdag 14 mei - 13.00-16.00 u Film The Bucket List
 
Woensdag 28 mei - 12.00-16.00 u (met lunch) Lezing
                                                                          
Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch
06-22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.
 
                                           
Namens. Marion, Gonny, Sonja en Marijke
 

    Culturele Koffie Ochtend
 

 Vrijdag 2 mei 2025
 
Het alledaagse leven in Japan

 
Op vrijdag 2 mei 2025 wordt er in de Fonteinkerk weer een
Culturele Koffieochtend gehouden met als spreker Rosa
Veenbaas over leven als vrouw in Japan.
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Rosa Veenbaas heeft twaalf jaar in Japan gewoond en
gewerkt. Een volstrekt andere samenleving dan die we hier in
West-Europa kennen, heeft Rosa ervaren. Ze wil anderen
graag deelgenoot maken van deze Oosterse samenleving
door middel van het geven van presentaties. Daarbij vertelt
ze buitengewoon boeiend over het alledaagse leven in Japan,
de overeenkomsten maar zeker ook de verschillen met
Nederland (o.a. op de scholen van haar kinderen), het
werken daar en wat dies meer zij.
Rosa Veenbaas woont momenteel met haar twee kinderen in
hartje Rotterdam. Hier werkt ze bij een bedrijf dat is
gespecialiseerd in de ontwikkeling van zogenaamde tiny bots.
Een onderwerp waarover ze zich ook in Japan al boog. Ze
boog zich toen ook over de zogenaamde bentoboxen (de
Japanse variant van onze broodtrommel) die ze voor haar
kinderen klaarmaakte: ware kunstwerkjes ontwierp ze. Ook
de man/vrouw-verhouding zal de revue passeren.
Kortom: een veelzijdige lezing over wonen en werken in het
land van de rijzende zon.
 
U bent van harte welkom!
 
In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd
worden ter bestrijding van de kosten.
 
Tijd:                            Vrijdag 2 mei 2025 van 10 - 12 uur   
                                  (inloop vanaf 9.30 uur) 
Plaats:                        Fonteinkerk, Terbregselaan 3,           
                                  Rotterdam
Onderwerp:                 Het alledaagse leven in Japan
 
Komende onderwerpen:                      
6 juni                       Cathinka Nuver over de pleegzorg
4 juli                        Annabelle de Deugd over het               
                               Loodswezen Rotterdam                
1 augustus               Tjako Fennema over Franz Liszt
 
Namens de Commissie,
Marijke Kwant
 

 

Vandaag lezen wij...

 



Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2025
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2025

Nr. 7 deadline kopij: 15 mei, verschijnt 17 mei
Nr. 8 deadline kopij: 5 juni, verschijnt 7 juni
Nr. 9 deadline kopij: 26 juni, verschijnt 28 juni
 

 

Colofon

Ds. J. Amesz Telefoon: 06-391393391 E-mail: jga919@xs4all.nl

Kerkgebouw, Ben Websterstraat 1, Telefoon: 010-421 52 87

Zaalhuur, J. Berghout, telefoon: 06-114 12 722

Scribaat,
Telefoon: 06-470 97 635, E-mail:info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Ledenadministratie:
G. Boot, Telefoon: 06-224 32 707,
E-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl
___________________________________________________________________

Overige:

Coördinatie autodienst:
A. Gille, Telefoon: 06-360 90 417

Kerkblad Ontmoeting:
E-mail: kerkbladontmoeting@gmail.com
__________________________________________________

Giften: Algemene Kerkelijke giften
NL13 RABO 0133 5866 69
t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam - Noordrand
met vermelding gift of gift NN

https://www.bijbelgenootschap.nl/app/uploads/2024/11/Bijbelleesrooster-2025_LR-1.pdf


Diaconale giften:
NL58 RABO 0311 8261 72
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp - Rotterdam

Kerkbalans:
NL67 RABO 0373 7223 89
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